
Liturgie 
Kerstviering in De Triangel 

 

Thema: ‘ Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een 
schitterend Licht’ 

 

Voorgangers:  pastor Charles Duynstee  
ds. Gerard van Velzen 

Organist:   dhr. Henri Sneller 
Ouderling:   mw. Elly van den Berg-Moerman 
 

Vrijdag 15 december 2023 * 15.00 uur 
 

- Orgelspel 
- Welkom, drie adventskaarsen worden aangestoken  
 

- Psalm 72a: 1 + 2 + 4 
Refrein: Voor kleine mensen is Hij bereikbaar, 

Hij geeft hoop aan rechtelozen, 
hun bloed is kostbaar in zijn ogen, 
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis. 
 

1. Hij zal opkomen voor de misdeelden, 
    Hij zal de machten die ons dwingen 
    breken en binden, hij zal leven, 
    onvergankelijk, als de zon. (refrein) 
 

2. Zoals de dauw die de aarde drenkt, 
    zo zal hij komen en in die dagen 
    zullen trouw en waarachtigheid bloeien, 
    zal er vrede in overvloed zijn.  
 

4. Zijn naam is tot in eeuwigheid, 
    zolang de zon staat aan de hemel. 
    Zijn naam gaat rond over de aarde, 
    een woord van vrede, van mens tot mens. (refrein) 
 

- Stil gebed, Votum en groet 



- Verootmoedigingsgebed 
 

- Lied 477: 1 + 2 + 4 
1 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 
   komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
   Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 
   Komt, laten wij aanbidden, 
   komt, laten wij aanbidden, 
   komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 

2 De hemelse engelen riepen eens de herders 
   weg van de kudde naar 't schamel dak. 
   Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 
   Komt, laten wij aanbidden, 
   komt, laten wij aanbidden, 
   komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 

4 O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe, 
   neem onze liefde in genade aan! 
   U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
   Komt, laten wij aanbidden, 
   komt, laten wij aanbidden, 
   komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 

- Gebed 
- Schriftlezing: Jesaja 9:1-6 (NBV) 
 

- Gezang 145: 1 + 2 + 3 (LvdK) 
1 Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, 
   Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 
   Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
   Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 
   Kyriëleis. 
 

  



2 Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 
   dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. 
   'Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 
   Bethlem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.' 
   Kyriëleis. 
 

3 Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land, 
   zij zochten onzen Here met offerand. 
   Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud 
   te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 
   Kyriëleis. 
 

- Schriftlezing: Lucas 2:1-14 (NBV) 
 

- Lied 483 
1 Stille nacht, heilige nacht! 
   Davids Zoon, lang verwacht, 
   die miljoenen eens zaligen zal, 
   wordt geboren in Bethlehems stal, 
   Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer. 
 

2 Hulploos Kind, heilig Kind, 
   dat zo trouw zondaars mint, 
   ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
   wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
   Leer me U danken daarvoor.  
   Leer me U danken daarvoor. 
 

3 Stille nacht, heilige nacht! 
   Vreed' en heil, wordt gebracht 
   aan een wereld, verloren in schuld; 
   Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
   Amen, Gode zij eer! Amen, Gode zij eer! 
 

- Overdenking 
 



- Lied 473: 1 + 2 + 3 
1 Er is een roos ontloken uit barre wintergrond, 
   zoals er was gesproken door der profeten mond. 
   En Davids oud geslacht is weer opnieuw gaan bloeien 
   in 't midden van de nacht. 
  

2 Die roos van ons verlangen, dat uitverkoren zaad, 
   is door een maagd ontvangen uit Gods verborgen raad. 
   Maria was bereid, toen Gabriël haar groette 
   in 't midden van de tijd. 
 

3 Die bloem van Gods behagen heeft, naar Jesaja sprak, 
   de winterkou verdragen als allerdorste tak. 
   O roos als bloed zo rood, God komt zijn volk bezoeken 
   in 't midden van de dood. 
 

- Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Evangelische liedbundel 101 
 

Ere zij God, ere zij God 
in de hoge, in de hoge, in de hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde 
bij de mensen van zijn welbehagen. 

Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge! 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
vrede op aarde, vrede op aarde, 

bij de mensen, bij de mensen van zijn behagen, 
bij de mensen, van zijn behagen, zijn welbehagen. 

Ere zij God, ere zij God, 
in de hoge, in de hoge, in de hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde 
bij de mensen van zijn welbehagen. 

Amen. Amen. 
- Zegen 


