
Dankdienst voor het leven 

voorafgaande aan de begrafenis van

Elly van der Kaaij-Dukker

* 8 januari 1934 † 24 mei 2023

op dinsdag 30 mei 2023 om 14.00 uur
in de Vredekerk te De Lier

Voorganger:  ds. Lennart van Berkel
Ouderling van dienst: Rien van Dam
Organist: Leo Bouma

 

Uitvaartbegeleiding Samen



Achter uw gesloten ogen,
glanst een nieuw begin

Woorden ten uitgeleide

Luisterlied: Onze Vader 
Terwijl het gezin rondom moeder Elly staat, luisteren we naar
het gezongen Onze Vader 

Uitgeleide
Terwijl Elly door het gezin wordt uitgedragen luisteren we naar 
Wat de toekomst brengen moge | Jolien Zoeteweij en CRK voices 
(melodie The Rose)

We gaan lopend naar de begraafplaats
U kunt daarbij achter de rouwauto aansluiten

Woorden bij het graf

Onze Vader

Wegzending en zegen

Gelegenheid tot het brengen van een laatste groet

U bent van harte welkom in ’t Centrum (Hoofdstraat 100). Daar 
zal de familie zich later bij u voegen voor informele ontmoeting 
en condoleances.
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Binnendragen 
Terwijl de familie Elly binnendraagt luisteren we naar The Rose 

Welkom en inleidend woord

De Paaskaars wordt door Petra aangestoken

Aansteken van de kaarsen
door de kleinkinderen

Zingen: De kracht van Uw liefde (Opw. 488) 
Heer ik kom tot U, neem mijn hart verander mij.
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde.

Refrein	 Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. 
	 Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. 
	 Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend, 
	 dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
	 en de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien 
en Uw liefde voelen diep in mij 
en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan, 
en elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde    (Refrein) 

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, 
en de kracht van Uw liefde.

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 
liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

Overdenking

Zingen: Abba Vader (ELB 376: 1 en 2)
Abba, Vader, U alleen, / U behoor ik toe.  
U alleen doorgrondt mijn hart, / U behoort het toe.  
Laat mijn hart steeds vurig zijn, / U laat nooit alleen.  
Abba, Vader, U alleen, / U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn /slechts voor U alleen,  
Dat mijn wil voor eeuwig zij / d’uwe en anders geen.  
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. / Laat mij nimmer gaan.  
Abba, Vader, laat mij zijn / slechts van U alleen.

Dankzegging en voorbeden

Dankwoord namens de familie 
door Arco
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Bemoediging en groet

Gebed

Gedachtenis

Gedicht door Silvia

Beelden van de bijzondere band tussen oma en kleindochter Isa 
op de muziek van Visiting hours | Ed Sheeran

Herinneringen aan ma door Jeannette

‘Tears in heaven’ door Petra

In memoriam door Arco

We kijken naar een fotocompilatie met muziek van
Houd me dichtbij U | Remco Hakkert 

Schriftlezing: Johannes 14: 1-14 
1Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. 2 In het 
huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd  
hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 
3 Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik 
terug. Dan zal Ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie 
zijn waar Ik ben. 4 Jullie kennen de weg naar waar Ik heen ga.’ 
5 Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar U naartoe gaat, 
Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ 

 6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand 
kan bij de Vader komen dan door Mij. 7 Als jullie Mij kennen 
zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie 
Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien.’ 
8 Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer  
verlangen we niet.’ 9 Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, 
en nog ken je Me niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de  
Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? 
10 Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij 
is? Ik spreek niet namens mezelf als Ik tegen jullie spreek, maar 
de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werk door Mij. 11 Geloof Me: 
Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Als je Mij niet gelooft, 
geloof het dan om wat Hij doet. 
12 Werkelijk, Ik verzeker jullie, wie op Mij vertrouwt zal het- 
zelfde doen als Ik, en zelfs meer dan dat, Ik ga immers naar de 
Vader. 13 En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal Ik doen, 
zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. 
14 Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal Ik het doen.

Zingen: Geest van hierboven (NLB 675)
Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja!
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